Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vieemnd, die vergeet je
het is je af en toe onfgaan
Je zegt ik ben wat moe
maar nu was je echt
aan je laatste beetje foe.

Diepbedroefd nemen we afscheid van

DE HEER

T Lucien Bonte

echtgenoot van mevrouw Renilde De Guchtenaere

geboren te Oostkamp op 4 juli 1931 en van ons heengegaan
in het Woonzorghuis Sint-Jozef te Deinze op 13 april 2024,

De plechtige uitvaartliturgie met de asumne
waartoe wij u uithodigen zal opgedragen worden
in de kapel van het Woonzorghuis Sint-Jozef
(Kortrijksesteenweg 61) te Deinze
op DONDERDAG 18 APRIL 2024 om 10 uur.

Eris gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Nadien volgt in familiekring de verstrooiing van zijn as
op de begraafplaats te Oostkamp.

U kan Lucien een laatste groet brengen in het funerarium
De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze
op maandag en dinsdag van 17 tot 18.30 uur.

Dit melden u:

Renilde De Guchtenaere Zijn echtgenote

Patrick (1) Verniers
Isabel Vermniers en familie
Barbara Vermiers en familie

Luc Vemiers en Nadine De Schepper
Preben Verniers en partner
Xenia Verniers en Frigne Bram en zoon

Christican Verniers en Lut Expeels
Bob Vemiers en Jamie Schelstraete en kinderen
Tim Verniers en Kaat Verbeeck
Sarah Vermniers en Dario Provost

Zijn pluskinderen, pluskleinkinderen
en plusachterkleinkinderen.

Met dank aan zijn huisarts Dr. W. Feys,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het Woonzorghuis Sint-Jozef te Deinze.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Uitvaarizorg De Boever-Drijoel

t.a.v. de familie Bonte - De Guchtenaere
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie
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