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Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

DE HEER

André Van Thuyne
 

28 januari 1937 - 1 mei 2024 



In alle eenvoud is van ons heengegaan

DE HEER

André Van Thuyne
 

geboren te Kruishoutem op 28 januari 1937

en van ons heengegaan in het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze op 1 mei 2024. 

Het afscheid zal in strikte intimiteit plaatsvinden

gevolgd door de verstrooiing van zijn as op de begraafplaats te Kruishoutem. 

 

U kan André een laatste groet brengen

in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze

op vrijdag, maandag en dinsdag van 17 tot 18.30 uur

en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u: 

Anja Van Thuyne          zijn dochter

Stefanie Kint

 Nisse

Pieter Kint       zijn  kleinkinderen en achterkleinkind

en de families Van Thuyne.

 

Met dank aan de huisartsen van ‘Huisartsenpraktijk Petegem’,

de directie, het personeel en de vrijwilligers van Home Sint-Petrus te Kruishoutem,

in het bijzonder afdeling Aaishove.

En heel bijzondere dank aan zijn buurvrouw Nadine voor de jarenlange goede zorgen.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Anja Van Thuyne

Sinte-Barbarastraat 3/2.01

9070 Heusden


