
Het verdriet bij je heengaan is groot, maar in ons hart blijf je verder leven. 

Na een mooi leven van arbeid, eenvoud en spontane goedheid is van ons heengegaan 
 

DE HEER

Ghislain Cornelissen
 

echtgenoot van mevrouw Magda Spiesschaert 
 

geboren te Vinkt op 27 september 1943 en thuis te Petegem a/d Leie 
godvruchtig overleden op 28 juli 2024.

 
Gepensioneerd N.M.B.S. medewerker 

De plechtige uitvaartliturgie met de asurne 
heeft in intieme kring plaatsgehad in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze.

Een oprechte dank aan thuisverpleging ‘DLR’ en de palliatieve thuiszorg Gent-Eeklo.

Dit melden u: 
 
Magda Spiesschaert zijn echtgenote

Kurt en Johanna Cornelissen - Gomez Tercero
 Maria-Sophia Cornelissen en Seppe Colpaert
 Jonas (†) Cornelissen
 Anna-Lucia Cornelissen zijn kinderen en kleinkinderen
 

alsmede zijn schoonzussen en schoonbroers 
 

en de families Cornelissen - Spiesschaert - Bergé - De Sloovere.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadressen:
Ten Rodelaan 28, 9800 Deinze 
Mussenbulk 6, 9800 Deinze Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64

Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene - 09 386 11 28



DE HEER

Ghislain Cornelissen
27 september 1943 - 28 juli 2024

Een glimlach die elke dag kon klaren.
Ogen die fonkelden, waar je eeuwig in kon staren.

De zachtste handen, die ons zelfs nu zouden kunnen bedaren.
Een man met het grootste hart, die we voor altijd dicht bij het onze zullen bewaren.

En dan hadden we het nog niet over zijn mopjes, zo zoet als warme honing.
Zo was hij wel, onze man, onze papa en opa, onze eigenste Cornelissen koning.

Op een dag zullen we weer met z’n allen samen zijn, en kaarten zoals hij dat als de beste kon.
Tot die tijd, nemen we hem in alles met ons mee, bij elke stap, langs elk station.


