
Omgeven door mooie herinneringen nemen we afscheid van 

DE HEER

Patrick Dryoels
echtgenoot van mevrouw Nicole Droessaert 

geboren te Gent op 10 mei 1960 en onverwacht 

van ons heengegaan te Nîmes (Frankrijk) op 19 juni 2024. 

 

De afscheidsplechtigheid met de asurne waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 

in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze op ZATERDAG 12 OKTOBER 2024 om 15 uur. 

 

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

 

De asurne van Patrick zal thuis verder gekoesterd worden. 

 

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van: 
 

Nicole Droessaert zijn echtgenote
 

Inge Dryoels - Thiery Michels

 

Evi Dryoels - Frederiek Demaeght

 Noor zijn kinderen en kleinkind
 

Danny Dryoels - Filip D’hoop

Marc Droessaert - Valerie Thoen

 Liv

 Femke zijn zus, schoonbroers, 
 schoonzus en nichtjes

en de families Dryoels - Droessaert - Remue - Van Geyte. 

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Uitvaartzorg De Boever-Drijoel l t.a.v. de familie Dryoels - Droessaert l Kouter 56, 9800 Deinze



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64

Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

DE HEER

Patrick Dryoels
10 mei 1960 - 19 juni 2024 

 


