Dankbaar aandenken aan
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DE HEER

JSeroom Wieme

echtgenoot van mevrouw Omiche De Volder

geboren te Huise op 20 juni 1936 en van ons heengegaan
in het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze op 5 november 2024.

De afscheidsplechtigheid met de asurne
heeft in familiekring plaatsgehad in zaal ‘Westkouter’ te Deinze
gevolgd door de verstrooiing van zijn as
op de begraafplaats te Petegem a/d Leie.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Hij leeft verder in de herinnering van:
Omiche De Volder Zijn echtgenote
Annick en Eddy Wieme - Schafteman

Thomas en Mauranne Schatteman - De Clercq

Liyana
Laura en Dylan Schatteman - Van Meenen

Sofie Wieme Zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

alsook bij zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten, verwanten
en bij de families Wieme - Verleyen en De Volder - Van Assche.
Met dank aan zijn huisarts Dr. J. De Joeger,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze,
in het bijzonder afdeling Notelaar.

U kan uw medeleven betuigen via www. uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres;
Sint-Hubertstraat 292, 9800 Deinze
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Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,

als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijiden om te leven, DE HEER

dan hopen wij dat je nu rust is gegeven.
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