Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Georges de Vreese
echtgenoot van mevrouw Frida Verheyen

geboren te Gent op 20 januari 1945 en overleden

in het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze op 5 december 2024.

De afscheidsplechtigheid met de asurne
heeft in infieme kring plaatsgehad
in zaal "Westkouter’ te Deinze gevolgd door de verstrooiing
van zijn as op de plaatselijke begraafplaats.

Georges, pa, pépé Boomer,

beetje bij beetje moesten we jou loslaten.
Op het einde konden wij bijna niet meer met je praten.
Je was echt moe, je wou steeds slapen.
Die blik, dlie stilte deed soms zeer,
de man van vroeger was je niet meer.
Maar we namen je hand nog even vast
en we zeiden. "Zo was het goed, heel goed, nu mag je gaan.”
Je verdient jouw rust want jij was een lieve, wijze man.
Mijn man, onze pa en ons pepe.

Frida, Patrick, Sabrina, Jona en Jasper.

Met dank aan zijn huisarts Dr. A. Duijsens,
de dokters en het personeel van het A.Z, Sint-Vincentius te Deinze,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze.



Frida Verheyen Zijn echfgenote
Patrick de Vreese - Christine Van Praet

Sabrina de Vreese - Eddy De Pau
Jona De Pau - Chloé Vanhaesebrouck
Jasper De Pau
zijn kinderen en kleinkinderen

Jeannine Verheyen - Isidoor Tas (1) en familie
Godelieve Verheyen - Francois Nassel (1) en familie
Zijn schoonzussen, neven,
nichten en verwanten

danken u voor uw medeleven.
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