Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, daf was je wil.
Je strijd is gesfreden, vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig.
‘t1s op, zo is het goed.

Omringd door de mensen die hem het meest nabij waren,
is in alle eenvoud van ons heengegaan

Luc Verzele

geboren te Deinze op 7 oktober 1945
en overleden in het A.Z. Maria Middelares
te Gent op 9 februari 2025.

De afscheidsplechtigheid met de asume

waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden

in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op VRIJDAG 14 FEBRUARI 2025 om 11.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt in familiekring de verstrooiing van zijn as
op de begraafplaats te Astene.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Ann en Ronny Verzele - Belpaeme
Emily en Gilles
Febe

Lieven en Eva Verzele - D'haene
Louis
Charlotte zijn kinderen en Kleinkinderen.

Bewaar het beeld van Luc in uw herinnering,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Met dank aan zijn huisarts Dr. C. De Joeger,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het W.Z.C. Sint-Vincentius te Deinze,
de dokters en het personeel
van het A.Z. Maria Middelares te Gent.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Verzele
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie



Luc Verzele

7 oktober 1945 - 9 februari 2025



