
Dankbaar aandenken aan 
 

Hilda Campe
 

weduwe van Etienne Dhaenens († 1984)
 

geboren te Gottem op 28 juli 1937 
en overleden te Deinze op 1 december 2025.

 

We namen afscheid van Hilda in beperkte kring
in de kapel van het Woonzorghuis Sint-Jozef te Deinze. 

 

 
De urne van Hilda werd bijgezet

bij haar echtgenoot op het kerkhof te Gottem. 

Stefaan en Annelies Dhaenens - Houthoofd
 Thomas
 Arne haar zoon, schoondochter 

en kleinzonen

Joris en Edith Campe - Van Gheluwe en familie
Tony (†) en Godelieve (†) Campe - Parmentier en familie
Marcel (†) en Georgette Verstraete - Campe en familie
Aurèle (†) en Christine (†) Campe - Dewitte en familie
Jozef (†) en Ludwine Campe - D’Huyvetter en familie

Jozef (†) en Madeleine (†) Lecluyse - Dhaenens en familie 
haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten 

en de families Campe - Vanaelst - Dhaenens - Neirynck.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Heirbaan 17, 9800 Gottem



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

Hilda Campe
 

28 juli 1937 - 1 december 2025

Je moeder blijft je moeder, 

zo eigen en vertrouwd. 

Je wilt haar niet missen, 

omdat je van haar houdt. 

Maar eens komt de dag, 

dat je haar moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, 

maar in je ogen blinkt een traan.

Verward en eenzaam

verdwaald in de tijd.

Het begon zo langzaam

we raakten je steeds meer kwijt.


