Dankbaar aandenken aan

_“

echtgenote van de heer Maurice Kinsabil

geboren te Gent op 12 juni 1946 en thuis te Deinze
van ons heengegaan op 23 februari 2026.

Volgens de wens van Julia heeft de afscheidsplechtigheid met de asurne
in intieme kring plaatsgehad in zaal ‘Westkouter’ te Deinze
gevolgd door de inzetting in de urnenkelder op de begraafplaats te Zulte.

Zij leeft verder in de herinnering van:
Maurice Kinsabil haar echtgenoot

Anita en Dirk Kinsabil - Barra
Wesley
Debby en zoontje Matteo

Carine en Eddy Kinsabil - De Clercq
Matthias en Lotte Vanheule - Roels
Jayden
Lana en Russell De Clercq - Pinili
Alessia
Ziano haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

alsook bij haar zus Jeanine, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten.

Met dank aan haar huisarts, de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis
en de mensen van de Palliatieve Zorg.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Blondeel - Kinsabil
Kouter 56, 9800 Deinze



Ik heb lang en gelukkig geleefd,

niets gevraagd en toch veel gekregen.

Ik ben van alle dingen voldaan,
in stilte heengegaan.

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. Vermaercke N.V., Deinze-Astene - 09 386 11 28

MEVROUW

Tiliw (Blondeel

12 juni 1946 - 23 februari 2026




