Je wereld werd steeds kleiner,
wij waren slechts een verre herinnering.
Nu nemen wij voor altijd afscheid
van wie je was.

MEVROUW

Monique Tadlie

weduwe van de heer Fernand De Rijcke (T 2006)

geboren te lzegem op 1 juli 1939
en van ons heengegaan in het WZC Sint-Vincentius te Deinze
op 31 januari 2026.

De afscheidsplechtigheid met de asume

waartoe wij u uithodigen zal plaatsvinden

in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op ZATERDAG 7 FEBRUARI 2026 om 11.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

Nadien volgt in intieme kring de bijzetting bij haar echtgenoot
in het columbarium op de begraafplaats te Deinze.

Bewaar het beeld van Monigue in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die haar liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Bob en Christa De Rijcke - Campe
Thijs en Nele De Rijcke - Coene
Hanne De Rijcke

Sam en Annick De Rijcke - Callens
Masja en Niek De Rijcke - Vandecasteele
haar kinderen en kleinkinderen

alsmede haar schoonzus Simonne,
neven, nichten en verwanten,

Met dank aan haar huisarts dr. W. Feys,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het WZC Sint-Vincentius te Deinze,
in het bijzonder afdeling Zilverlinde.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres:

Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Taillie - De Rijcke
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie
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