Dankbaar aandenken aan Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje;
en alle beetjes die je stierf
DE HEER - 'tis vi)eemd
maar die vergeet je!

A N Het was je dikwijls zelf ontfgaan;
maar op een keer

echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Roelandts dan was je
pa van Rudy Van den Berghe aan je laatste beetje foe.

naar Toon Hermans
geboren te Gistel op 25 mei 1933
en overleden in het WZC Sint-Vincentius te Deinze
op 14 februari 2026. Met dank aan zijn huisarts dr. P. De Witte,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van het WZC Sint-Vincentius te Deinze
Het afscheid heeft in infieme kring plaatsgehad. in het bijzonder afdeling Magnalia.



De familie dankt u voor uw medeleven.
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